Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen

en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Wij moesten het maar wagen
'tis wel het wagen waard

om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.

De wereld is te klein!

Kom, ga met Jezus mede

in alle eeuwigheden!

Het moet toch Jezus zijn!

Komende diensten

12 apr 10.00 Ds. Johan Visser
12 apr 18.30 Ds. Dick Wolters
19 apr 10.00 Ds. Dick Wolters
19 apr 18.30 Ds. Johan Visser

Activiteiten

08 apr 10.30 Leerhuis

10 apr 19.15 Tienerclub

10-11 apr 20.00 Geloof Belijden - Retraite
15 apr 12.30 Lunchdienst

16 apr 20.00 Geloofsverdieping

17 apr 17.30 Noordersisters avond
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NLB 642:1, 3,4

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:

een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de viloed,;

nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

NLB 642:5,7, 8

De donkere weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,

en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,

want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.

Ps 6:1

Heer, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.
Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden

als uw weerspannig kind.



Ps6:3,5

Keer weder, red mijn leven!
Wil mij toch uitkomst geven:
uw goedheid is zeer groot.
Want wie kan U gedenken,
wie kan U ere schenken

in 't donker van de dood?

Wijk, werkers van het kwade!
De Heer heeft in genade
mijn smekingen verstaan.
De Heer heeft in ontfermen
geluisterd naar mijn kermen
en neemt mijn bidden aan.

Marcus 8: 31 - 37
1Johannes1:1-4

NLB 653:1,2

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

HA-Onderwijzing

OPW 727

Mijn God, ik kom naar U,
dan ben ik veilig.

Ik heb het U gezegd,

en blijf het zeggen:

Ik heb U nodig, Heer,

de rest is overbodig.

De mensen hebben

andere idolen

en wringen zich voor hen

in honderd bochten,

maar dat zal ik nooit doen

en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord,
U vult mijn beker.

U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij.

U houdt mijn hele

leven in uw handen

en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.

Mijn God, ik kom naar U,
dan ben ik veilig.

Ik heb het U gezegd,

en blijf het zeggen:

Ik heb U nodig, Heer,

de rest is overbodig.

De mensen hebben

andere idolen

en wringen zich voor hen

in honderd bochten,

maar dat zal ik nooit doen

en zelfs hun naam niet noemen.

De hele nacht

lig ik aan God te denken;
Ik voel dat Hij er is,

zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij

en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God,

ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij

niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf.
Want U laat mij niet los.

U wilt mij leren

waar ik het moet zoeken:
Heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

Ps.73:12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,

In al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,

O God, mijn heil, mijn toeverlaat;

En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Ps.73:13

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart

Of bangen nood, mijn viees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

HA-Dankgebed

NLB799:1,2,6

Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!

Wij zouden licht verdwalen

in deze woestenij.

Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.



