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Zondagavond 1 maart 2026
Welkom in de Noorderkerk

Liturgie

Ps.86:3,6

OPW 369
Numeril4:1-5
Numeri 14:10 - 23
Ps130:1, 2
Romeinen 3: 21 - 26
Ps130: 4

WKL 483

NLB 755

Ps.86:3,6

HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,

Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheén,
Op de stem van mijn gebeén.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het sadm
Tot de vrees van Uwen naam.

HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;

'k Zal Uw naam en maijesteit

Eren tot in eeuwigheid.

OPW 369

Door uw genade, Vader,

mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid

en dankzij uw Zoon;

dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.

komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
de website: www.noorderkerk.nl,

www.noorderkerk.nl/collecte

of scan de QR-code.
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Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,

maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid

en dankzij uw Zoon;

dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.

komen wij voor uw troon.

Numeril4:1-5
Numerii14:10 - 23

Ps130:1,2

Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

Zoudt Gij indachtig wezen

al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven

in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen

uw goedertierenheid.

Romeinen 3: 21 - 26

Ps130: 4

Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld

aan Israél bevrijding

van onrecht en van schuld.

WKL 483

De zonden zijn vergeven!

Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde

in Jezus' naam geheel vervuld.

't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven

die ons genezen heeft.

Zijn liefde tot de zijnen

brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

NLB 755

Toch overwint eens de genade,

en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.

Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Komende diensten

08 mrt 10.00 Ds. Johan Visser
08 mrt 18.30 Ds. E.K. Foppen, Den Haag
11 mrt 19.30 Ds. Johan Visser

Activiteiten

02 mrt 20.00 Geloof Belijden

03 mrt 19.00 Catechisatie Next
05 mrt 20.00 Bijbel de Basics
05 mrt 20.00 Noorder-Boekcafé
06 mrt 19.15 Tienerclub



