
 

Met God aan Tafel 
Lunchdienst in de Noorder 

 

 

Thema: Ruimte voor twijfel 

 

 
 

 

21 april 2024 

Menu 
  



Welkom & gebed 

 

Lied: Stef Bos - Is Dit Nu Later 

 
We speelden ooit verstoppertje,  

in de pauze op plein. 

We hadden grote dromen,  

want we waren toen nog klein. 

De ene werd een voetballer, 

de ander werd een held. 

Wij geloofden in de toekomst,  

want de meester had verteld: 

"Jullie kunnen alles worden,  

als je maar je huiswerk kent. 

Maar je moet geduldig wachten  

tot je later groter bent" 

 

Is dit nu later 

Is dit nu later, als je groot bent 

Een diploma vol met leugens, waarop 

staat dat je volwassen bent 

 

Is dit nu later 

Is dit nu later, als je groot bent 

Ik snap geen donder van het leven 

Ik weet nog steeds niet wie ik ben 

Is dit nu later 

 

We spelen nog verstoppertje  

maar niet meer op het plein. 

En de meesten zijn geworden  

wat ze toen niet wilden zijn. 

Wij zijn allemaal volwassen,  

wie niet weg is, is gezien 

En ik zou die hele chaos  

nu toch helder moeten zien 

Maar ik zie geen hand voor ogen  

en het donker maakt mij bang. 

Mama, mama,  

kan het licht aan op de gang. 

 

Gesprek: Heb je wel eens het gevoel dat je ‘geen donder snapt van 

het leven’? Kun je dat gevoel ergens delen? Is er in onze tijd ruimte 

voor de vragen? 

 

Lentesoep 

 

Kennismaken met Jean-Paul 

 

Lezing: Johannes 20 

 

Een van de twaalf, Tomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen 

de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ 

zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie 

en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan 

leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer 

bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot 

zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei 

Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk 

naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 



ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 

Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig 

zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 

 

Thema: Ruimte voor twijfel 

 

Lied: Matthijn Buwalda - Sprong In Het Diepe 

 
Ik kan nog jaren blijven kijken 

Naar de brokstukken van toen. 

Ze proberen weer te lijmen 

Er geen afstand meer van doen. 

Ik kan wat fout ging overpeinzen 

Terwijl ik steeds iets slechter slaap. 

En dan vol zelfmedelijden, 

Hier mijn leven blijven staan 

Of ik kan gaan... 

 

Dit is een sprong in het diepe 

Met mijn ogen open. 

Een stap die me uitdaagt 

Om weer te geloven. 

'T is spannend, het is eng 

Maar sinds wanneer is dat een reden 

Om iets niet te doen? 

 

Ik ben een prima zelfbeschermer 

Maar dat heeft niets opgelost 

Nooit bracht vroeger iemand verder 

Dus waarom laat ik niet los? 

Ik heb gebeden om verandering 

Terwijl ik steeds hetzelfde deed 

En dan boos dat het nooit anders 

ging, weer gaan zwelgen in mijn leed. 

Maar dat is geweest... 

 

Vaarwel aan de stemmen 

Die me lang regeerden 

Vaarwel oude wonden 

Die me steeds bezeerden 

Vaarwel oude wegen 

Waar ik dood bleef lopen 

Zoek het lekker uit!  

Zoek het lekker uit! 

 

Vaarwel aan het denken 

Dat me bleef beklemmen 

Vaarwel oude woorden 

Die mijn passie remmen 

Vaarwel aan het water 

Dat mijn vuur bleef blussen. 

Zoek het lekker uit!  

Zoek het lekker uit! 

 

 

Sandwiches 

 

Gesprek: 

• Wat raakte je in dit Bijbelverhaal en thema? 

• Hoe zou je je houding t.o.v. het geloof beschrijven? Welke 

vragen en twijfels heb je daar bij? 

• Wat is nodig om met elkaar te werken aan een gemeenschap 

waar iedereen welkom is, ongeacht geloof of twijfel? 

 



Koffie en thee met cake 

 

Gebed 

 

Lied: Gods verhaal gaat door 

 
Als onze wegen leiden  

naar een nieuwe horizon, 

zal God zijn trouw bewijzen; 

Hij houdt vast wat Hij begon. 

Ook straks als onze paden 

niet langer samengaan; 

wij blijven diep verbonden 

in zijn Geest en in zijn Naam. 

 

Gods verhaal gaat door; 

Hij geeft een nieuw begin. 

Zo stappen wij de toekomst in. 

Gods verhaal gaat door; 

samen zingen wij 

met een hart vol dankbaarheid. 

 

Wij vieren wat geweest is. 

Wij gaan door met goede moed. 

Waar God steeds met ons meegaat, 

schijnt zijn licht en is het goed. 

Ook straks als onze paden 

niet langer samengaan; 

wij blijven diep verbonden 

in zijn Geest en in zijn Naam. 

 

U gaat voor ons uit.  

U gaat voor ons uit. 

U gaat voor ons uit, U bent om ons 

heen, laat ons nooit alleen. 

U gaat voor ons uit. 

 

 

Zegen 

 

 

 

 

 
 

 

Bij de uitgang kun je een bijdrage geven voor de onkosten van deze 

lunchdiensten. Dat kan ook door te doneren via deze QR-code: 

 

 

Dank voor je aanwezigheid tijdens deze lunchdienst. 

We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het ons weten via: 

dick.wolters@noorderkerk.nl 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: abonneer je op onze 

nieuwsbrief via denoorder@noorderkerk.nl 

Je bent van harte welkom op onze volgende lunchdienst: 19 mei.  
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