
7 - en niet de vijand met een list 
de slapenden uit nijd verschrikt, 
maar wij – niet meer geneigd tot kwaad – 
dromen van U in diepe slaap. 
 
Zegen en heenzending 
 
Komende diensten   
Zo 24 10.00 uur, ds. J. Haasnoot (GZB) 
  18.30 uur, ds. J.H. Reijm (Rotterdam) 
Ma 25 19.30 uur, Vesper, prop. A. de Vreugd 
Di 26 19.30 uur, Vesper, prop. C. de Gelder 
Wo 27 19.30 uur, Vesper, ds. D. Wolters 
Do 28 19.30 uur, Vesper - HA, ds. D. Wolters 
Vr 29 19.30 uur, Goede Vrijdag, ds. J.H. Visser 
Za 30 19.30 uur, Vesper, Marco Ouwehand 
Zo 31 10.00 uur, ds. J. H. Visser, Pasen  
  18.30 uur, ds. G.D. Kamphuis (Barneveld) 
Zo 07 10.00 uur, ds. D. Wolters 
  18.30 uur, ds. J. H. Visser 
 
Activiteiten 
Zo 17  20.00 uur, Catechisatie 18+ 
Ma 18  20.00 uur, Bijbel, de Basics 
Ma 18  20.00 uur, Geloof Belijden 
Di 19  19.00 uur, Catechisatie Basics 
Wo 20  10.30 uur, Leerhuis 
Wo 20  20.00 uur, Kunst & Cultuur 
Vr 22  19.15 uur, Tienerclub 
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Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam   
 
Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,  
 Johan.visser@noorderkerk.nl 
Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568, 

Dick.wolters@noorderkerk.nl  
Koster: Johannes Post, 06-10263488, 

Kosterij@noorderkerk.nl  
Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951, 

Scriba@noorderkerk.nl 
 
 
U kunt doneren via de chrch-
app, via de website of scan 
de QR-code. Voor vragen 
over lidmaatschap, 
deelnemen of andere 
informatie kunt u mailen 
naar scriba@noorderkerk.nl.  
 

Zondagavond 
17 maart 2024 
Orde van Dienst van de 
Noorderkerkgemeente 
Amsterdam  
 

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en 
Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
  
Gasten en gemeenteleden, welkom in de 
Noorderkerk! 

 
Avonddienst, 18.30 uur  
 
Voorganger:  ds. D. Wolters 
Organist:   Arthur Koopman 
 
Tekst:  Gen. 2: 1-3 & Lev. 25: 1-10 (NBV 

21). 
Thema:   Dankbaar rusten 
 
 
Collecten deze week 
1) Wijkdiaconie 
2) Huis voor de Ziel 
 
Mededelingen 
Op 27 maart komt Ben Tiggelaar naar de Noorderkerk 
in het kader van Masterclass. Hij spreekt over Gedrag 
Veranderen. Zie website voor aanmelden en info.  
 
3 april start de tweede Klassiekers van dit jaar over 
Blaise Pascal. Info en aanmelden, zie de website van 
de Noorder. 
 
Reminder! Geef je nu op voor het Noordersisters 
event op vrijdag 12 april van 18.00-22.00 uur via 
Noordersisters@gmail.com 
 
Het gemeenteweekend staat gepland voor 7 en 8 juni 
in Helvoirt – het Emmaus Bezinningscentrum. Zet het 
alvast in uw agenda!  
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Welkom ouderling van dienst 
 
Psalm 92: 1, 2 (OB) 
1 - Laat ons den rustdag wijden 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden; 
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht, 
't Zij ons de nacht bericht 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
2 - 't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken. 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O HEER, mijn hart verheugd; 
Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daân verhogen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Lied 657: 1, 2  
1 - Zolang wij ademhalen/ schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen/ waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven/ tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven/ geeft stem aan onze dank. 
 
2 - Al is mijn stem gebroken,/ mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen/ draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen/ of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen/ heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Gebed, Schriftlezing(en) 
 
Psalm 131 (NB) 
1 - O HEER, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 - Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt ? 
 
3 - Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den HEER, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis 
 

Lied 590  

 
 
2 - De wereld gaf/ Hem slechts een graf,/ zijn wonen was 
Hem zwerven;/ al zijn onschuld werd Hem straf/ 
en zijn leven sterven. 
 
3 - Hoe slaapt Gij nu,/ die men zo ruw/ aan ’t kruishout 
heeft gehangen./ Starre rotsen houden U,/ 
rots des heils, gevangen. 
 
4 - ’t Is goed, o Heer,/ Gij hoeft de eer/ van God niet 
meer te staven./ Leggen wij ons bij U neer,/ in uw dood 
begraven. 
 
5 - Hoe wonderlijk,/ uitzonderlijk/ een sabbat is 
gekomen:/ eens voor al heeft Hij het juk/ van ons 
afgenomen. 
 
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte 
 
Slotlied 236 
1 - O, Schepper God, die alles grondt, 
de aarde en het hemelrond, 
de dag een kleed van licht verstrekt, 
de nacht met zoete slaap bedekt, 
 
2 - die rust geeft aan het lege lijf 
en het tot werken weer bereidt. 
Wat overdag is opgekropt 
lost in de stille rust weer op. 
 
3 - Dank voor de dag die is volbracht, 
blijf ons nabij in deze nacht. 
Ons lofgezang volbrengen wij 
slechts met uw hulp, God, sta ons bij. 
 
4 - Dan klinkt een lied, een stem vol kracht 
vanuit de diepten van ons hart, 
uit liefde puur op U gericht, 
met ons verstand, aan U verplicht. 
 
5 - Geef, dat wanneer in duisternis 
des nachts de dag verborgen is, 
in donker het geloof niet zwicht, 
maar onze nacht opnieuw verlicht, 
 
6 - dat wij niet blijven in de slaap, 
maar onze schuld ten onder gaat 
en het geloof dat ons verkwikt 
de zwaarte van de slaap verlicht, 


