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Zondagmorgen 16 april 2023, 10:00 uur 
 

Viering 400 jaar Noorderkerk  
 

Orde van Dienst van de Noorderkerkgemeente Amsterdam 
Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt,  

Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan,  
behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland 

 
 

Gasten en (oud) gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk! 
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Voorgangers:  Ds. J.H. Visser en ds. D. Wolters 
Organist:   Arthur Koopman 
 
Tekst:   Psalm 84 HSV 
 
 
Collecten deze week 
1) Wijkdiaconie 
2) Noorderkerk 
U kunt doneren via de chrch-app, via de website of scan de QR-
code. 
 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. T. Schreuder-de Wolf en 
mevrouw L. van de Venne. 
 
Mededelingen 
Vandaag precies 400 jaar geleden, op 16 april 1623, is de eerste dienst in de 
Noorderkerk gehouden. Ten tijde van de VOC, toen Rembrandt nog schilderde en 
Amsterdam al 130.000 inwoners had, werd deze kerk in gebruik genomen. Of, zoals 
het op de plaquette op de marktuitgang staat: “Tot oefeninge van de Christelycke 
Religie, is dese Noorder-kerck chesticht: Año M.DC.XX den XV Juny den eersten 
steen gheleydt; Año M.DC.XXIII volmaeckt: ende op paeschdach de eerste 
predicatie ghedaen.” Veel is in de afgelopen eeuwen veranderd, maar één ding is 
altijd hetzelfde gebleven: de Noorderkerk is en blijft een kerk voor zijn buurt, de 
Jordaan. 

Het 400 jaar bestaan wil de Noorderkerkgemeente in deze speciale dienst 
gedenken met haar kerkgangers, oud-gemeenteleden en de bewoners uit de buurt.  

Na de dienst bent u allen van harte uitgenodigd voor de koffie en aansluitend een 
lunch. We sluiten deze af met samenzang en daarna kunt u genieten van een 40-
minuten durende presentatie van Vincent meets Rembrandt. 
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Welkom ouderling van dienst 
 
Lied 280: 1, 2, 3, 4, 7 LB 

 
 
2 - Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3 - dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

4 - Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

7 - Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
 
Psalm 65: 1 (OB), 2 (LB) 
1 - De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên.  
 
2 - Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
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Woord van leven:  1 Korinthe 3:9b-17 NBV 
9 U bent een bouwwerk van God.  
10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een 
kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. 
Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet.  
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus 
zelf –,  
12 maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en 
edelstenen óf met hout, hooi en stro.  
13 Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd; op de dag van 
het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden 
gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.  
14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.  
15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal worden 
gered, maar als het ware door het vuur heen. 
16 U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw 
midden woont?  
17 Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel 
is heilig – en die tempel bent u zelf. 
 
 
Luisterlied: ‘If ye love me’ (Thomas Tallis) 
Vertaling: Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader 
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: De Geest 
van de waarheid. (Joh 14: 15-17) 
 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
 
Psalm 84: 1 (berijming Petrus Datheen), 2 (OB) 
1 - Hoe lieflijk, o Heer, en hoe rein 
Zijn Uwe woningen niet klein; 
Lustig zijn z' en schoon bovenmate. 
Mijn hart verlangt met allen zeer, 
En zucht naar Uwen tempel, Heer! 
Mijn ziel en lijf in dezen state 
Zijn in den waren God verblijd, 
En zeer verheugd tot dezen tijd.  
 
2 - Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
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Schriftlezing:   Psalm 84 (HSV) 
1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. 
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de 
HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: 
bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela 
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande 
wegen. 
7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; 
ook zal de regen hen overvloedig bedekken. 
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 
9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o 
God van Jakob. Sela 
10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. 
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te 
staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten 
van de goddeloosheid. 
12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer 
geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. 
13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 
 
 
Psalm 84: 4 (LB), 4 (Nieuwe Psalmberijming) 
4 - Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel.  
 
4 - De HEER, die ons bescherming biedt, 
ontzegt zijn goede gaven niet 
aan wie op Hem hun leven richten. 
Genade geeft Hij hun altijd; 
zij delen in zijn heerlijkheid. 
Hij zal hen als een zon verlichten. 
Heer van de hoogste legermacht, 
gelukkig is wie U verwacht. 
 
 
Kindermoment 
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Kinderlied: Psalm 84: 1, 2 (Psalmen voor Nu) 
1 - Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God 
 
2 - Een vogel is er thuis 
Heer van de hemelse legers 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij U onder de pannen, God 
Wonen bij U is een zegen 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U 
 
 
Eerste overdenking 
 
 
Luisterlied door Erika Molenaar en Lieke Zandijk ‘400 Jaar Noorderkerk’ 
 
Refrein: Ik dank U o mijn Vader voor Uw liefde en Uw trouw 
voor de mensen om mij heen waar ik zoveel van hou 
  
Het land is in verdrukking, door de Spanjaarden bezet 
De Prins komt binnenrijden op vasten en gebed 
De Prins komt binnen in de zaal hier aan de Prinsengracht  
Ken je Hem en Zijn verhaal, de Zoon van God, Hij lacht 
  
De stad floreert en staat in bloei, er wordt hier veel gebouwd 
Voor ieder die wil komen om te delen in het goud 
De Keyser architect, hij is ook aan het werk  
En zijn zoon voltooit de bouw van deze kerk 
  
Refrein 
  
De kerk die wordt gerenoveerd terwijl de buurt verdrinkt 
Nieuw orgel, banken, preekstoel, terwijl de gracht hier stinkt 
Veel dominees die voelen zich te goed voor de Jordaan 
Het is een andere tijd, jawel, wat had je dan gedaan? 
  
Hier in de oude volksbuurt met een lach en met een traan 
Hebben er toch nog mensen hun roeping goed verstaan 
Zoals Adema van Scheltema die opkomt voor het recht 
En de school van Jan de Liefde, hij die voor de armen vecht 
  
Refrein 
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De Prins is daar te vinden, daar waar Hij wordt verhoogd 
In mensen die Hem volgen en in jou als je ‘t gelooft 
Gods grote daden in het verleden onder het volk van de Jordaan 
Zijn voor ons gedenkstenen, ze moedigen ons aan 
  
De Prins komt naast je zitten en spreekt gewoon jouw taal 
Hij kijkt je vriendelijk aan en vertelt je Zijn verhaal 
Door alle eeuwen heen is Hij hier al geweest 
Hij nodigt jou ook uit voor het koninklijke feest 
 
Refrein 
 
  
Tweede overdenking 
 
 
Lied: Lied 975: 1, 3, 4 (LB, melodie Wat de toekomst brengen moge) 
1 - Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3 - Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4 - Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
 
Dankgebed en voorbeden, aansluitend Collecte 
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Slotlied: Gods verhaal gaat door (Sela) 
Koor: Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God zijn trouw bewijzen; 
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam. 
 
Allen:  

 
  
Koor: Wij vieren wat geweest is. 
Wij gaan door met goede moed. 
Waar God steeds met ons meegaat, 
schijnt zijn licht en is het goed. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam. 
 
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit. 
U gaat voor ons uit, U bent om ons heen, laat ons nooit alleen. 
U gaat voor ons uit. 
 
Zegen 
 


